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Waarom Belgié zaken moet doen met Congo

In plaats van een politiek van ngo-paternalisme te voeren,
moeten Belgié én Vlaanderen opnieuw zakendoen in Congo.

orige week draaide France24 een documentaire van Fiona Lloyd-
v Davies over verkrachtingen in Oost-Congo. Na tien minuten werd

ik er ziek van, hoe vaak ik ook al naar de regio ben afgereisd.
Volgens een recente studie worden erin Congo 1152 vrouwen verkracht,
per dag. Het geweld in Congo heeft aan media-aandacht ingeboet, maar
de spanningen lopen er apnieuw hoog op.

Het is moeilijk om een lichtpunt te ontwaren en de ‘Congo-moeheid’
te overstijgen. Toch stelde een groep Congolese en Belgische jongeren
een rapport op dat pleit voor een nieuw partnerschap: De Belgisch-
Congolese betrekkingen heruitvinden. De enige manier om de situatie in
Congo te helpen keren, is dat we samenwerking beschouwen als een
kans om onze eigen samenleving en economie te versterken.

Alles begint bij ontwikkeling. In plaats van een politiek van ngo-
paternalisme te voeren, moeten we opnieuw zakendoen in Congo.
Waarom zouden we de Chinezen en de Amerikanen het land op een

kortzichtige wijze laten plunderen, wanneer zowel onze

bedril Waarom
edrijven als Congolese ondernemers op een meer

S zouden we
verantwoorde wijze winst kunnen maken? Toegegeven, .
: . : . ) : de Chinezen

het investeringsklimaat in Congo is problematisch, e

maar waarom richten we geen cel op om ondernemers Amerikanen
bruggen te helpen bouwen, of om de Congolese Congo laten
gemeenschap in Belgi€ in te zetten om de handel te leegplunderen?
ondersteunen?

We zouden ook meer kunnen inzetten op strategische sectoren,
zoals de landbouw. Zowel zakelijk als maatschappelijk is het een enorme
opportuniteit om samen met Congolese ondernemers, experts en
arbeidskrachten te werken aan een nieuw landbouwmodel dat duur-
zaam én winstgevend is. Afrika blijft een onzeker continent, zeker is
echter dat zijn landbouwsector van onschatbaar belang wordt om de
groeiende wereldbevolking te voeden. Landen als Nederland en Frank-
rijk proberen nu al nieuwe partnerschappen op te zetten, daarin
gesteund door hun banken, bouwbedrijven, luchtvaart en havens.

Of wat te denken van cultuur? Afrika wordt een goudmijn van heden-
daagse kunst, dus kunnen we die maar beter ondersteunen. Van-
daag moeten we nog steeds naar Londen en Parijs voor betere
Afrikaanse kunst. Waarom kan Brussel niet het uitstalraam
voor Europa worden? Matonge als het Brusselse West End?

Het rapport is vooral een oproep om het belangrijke Bel-
gisch-Congolese partnerschap te behoeden voor politieke
profileringsdrift. Minstens even belangrijk is dat ook Vlaan-
deren de kansen van die samenwerking inziet. Een dui-

delijke boodschap dus voor onze beleidsmakers.
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